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Voorjaar op het water: samen houden we het mooi én veilig

De lente laat zich steeds vaker zien, en ons prachtige Alblasserdam komt weer tot
leven. Mensen trekken naar buiten om te genieten van het groen en het water. De
een stapt in de kano, de ander laat zijn hengel zakken in het water. Sommigen kiezen
voor een rustige tocht met de sup, anderen nemen een frisse duik. Het water lonkt en
terecht, want wat is het hier toch mooi.

Als wethouder voel ik me trots op deze plek die we samen mogen koesteren. Ons
dorp is een fijne plek om te wonen, te werken en te recreéren. En juist omdat zoveel
mensen plezier beleven op en aan het water, is het belangrijk dat we met elkaar
zorgen voor veiligheid en respect. Voor elkaar én voor de natuur.

In het voorjaar leeft de natuur weer op. Rietkragen wiegen zachtjes in de wind, vogels
bouwen hun nesten, jonge dieren ontdekken de wereld. Dit is niet alleen een decor
voor ontspanning van inwoners, het is een levend, kwetsbaar ecosysteem. Door rustig
te varen en rekening te houden met anderen, beschermen we die natuur én maken
we het voor iedereen leuk.

Gelukkig zien we dat veel mensen daar bewust mee omgaan. Watersporters die het
gas dichtdraaien als ze langs zwemmers varen. Jongeren die hun muziek zacht zetten
in de omgeving van woningen. Kinderen die netjes hun afval opruimen na een
middagje aan het water. Dat soort gedrag verdient een compliment. Het laat zien hoe
sterk de kracht van ons dorp is: zorgzaam, betrokken, sociaal.

Natuurlijk zijn er spelregels. Die zijn er niet om te beperken, maar juist om te zorgen
dat iedereen veilig kan genieten. Denk aan het varen met een vaarbewijs, de
toegestane snelheden en de registratieplicht voor snelle vaartuigen. Onze handhavers
van de gemeente en waterschap zijn deze zomer extra alert op gedrag op en aan het
water en ze werken hierbij samen met de politie en jongerenwerkers. Boetes zijn
mogelijk, maar liever zie ik dat we met elkaar het goede voorbeeld geven en dat die
boetes helemaal niet nodig zijn. Want hoe fijner de sfeer op en rond het water, hoe
minder handhaving nodig is.

Laten we er samen voor zorgen dat het een mooie, veilige zomer wordt. Een zomer
waarin we genieten, met respect voor elkaar en de natuur. Want, in Alblasserdam
doen we het samen.

Hartelijke groet,

Marten Japenga



